
De verhuis vanuit de Filipijnen naar België en OKAN brachten mij enkele jaren ge-
leden een intense ervaring. Communicatie vormde de essentie van die ervaring 
en ook in mijn werk. Vaak vervaagt de communicatie naar anderstaligen, doven 
of situaties waar we elkaar niet goed horen. 
Het verband tussen communicatie en mijn werk uit zich in het onverstaanbare. Het 
letterlijk versnipperen van zinnen, woorden en beelden, waardoor de betekenis 
van woorden vervaagt en zich nog enkel laat horen als klanken. 
Begrip voor OKAN is vaak iets dat moeilijker te begrijpen is. Een pijnpunt dat ik uit 
in mijn werk door het verband tussen abstractie en schoonheid van het (on)ver-
staanbare te onderzoeken.  

Airah Cabatingan
Klank in beeld
OKAN.
Eindwerk voor Toegepaste Beeldende Vorming.
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