
Regen roept vaak een gezellig of rustgevend geluid op, maar voor mij roept dit 
net het tegenovergestelde op. De aanwezigheid ervan heeft vaak een negatief 
effect op mijn dagelijkse leven, zoals op mijn slaapritme. De regen is voor mij een 
storend of bijna een eng geluid. 
Het getik dat vaak oorverdovend klinkt heeft een ritme en naargelang de veel-
heid bepaalt het ook de aanwezigheid. Met mijn gekozen materialen, kleur en 
technieken geef ik dit ritmisch onbehagen weer in gestileerde tekeningen. Met de 
fijnheid van deze gekozen materialen, kleuren en technieken geef ik een persoon-
lijke interpretatie aan de regen. 
Mijn werk is in zijn geheel een onderzoek naar de sfeer, het geluid, het vormelijke 
en de hoeveelheid van de regen. 
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