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Trauma.
Eindwerk voor Toegepaste beeldende kunst.

Anna Van der Vurst exploreert in haar werk de verschillende
verschijningsvormen die trauma kan aannemen. Het beeld dat zich
vormde na gesprekken met experten en ervaringsdeskundigen
materialiseerde ze door het zo moeilijk te vatten begrip trauma te
vertalen naar kleur, vorm, textuur en gewicht.

Trauma neemt vele vormen aan. Trauma kan draagbaar zijn maar ook
zwaar. De vorm van trauma is soms grillig en scherp, maar net zo goed
onbestemd en bijna koesterbaar. Trauma toont zich van kleurloos tot
intens rood. Trauma krijgt telkens andere invullingen en dat maakt het
ongrijpbaar maar niet onbestemd.
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Het eindwerk van KAB en KBK is eind juni ook zichtbaar op onze kunstwebiste.



